
Voorzitter,

Corona is ook niet aan Culemborg voorbij gegaan. En, ondanks dat het einde even in zicht leek, zitten 
we er nog steeds middenin. Ziekenhuizen lopen over en maatregelen worden verder opgeschroefd. 
Corona heeft nog steeds een behoorlijke impact op ons leven. 

Er is een uitweg, voorzitter, en dat is vaccineren. Er is toch nog een groep mensen – ook in onze stad 
- die zich niet laat vaccineren. Bijvoorbeeld uit angst voor het onbekende. Daar heb ik ergens nog wel 
begrip voor. En ik vind dat wij de verplichting hebben om alles op alles te zetten deze mensen goed 
te informeren. 

Maar een groep inwoners die ik spreek, heeft het over het niet bestaan van Corona. Zij wantrouwen 
de overheid. Met deze mensen verschil ik over dit onderwerp. Corona wordt nu een manier voor 
sommigen om wantrouwen in de overheid aan te wakkeren. En wantrouwen in de overheid is als een 
besmettelijk virus. 

Ik hoor veel wantrouwen in onze wijken. Het zijn zogenaamde zwijgwijken geworden. In onze 
maatschappij vinden wij het integer om de politie te bellen, als je de buurman een auto in de fik ziet 
steken. Of steelt, of vecht, of welke strafbare feit dan ook, je belt de politie. In zwijgwijken is het 
integer om niet te bellen. Dat is een problematiek,  die de criminele kans structuur in stand houdt. 
Dat zijn de problematiek die overeenkomen met die in grote steden. Zo een wijk wordt gegijzeld 
door een kleine groep die ook veel angst in die wijken brengt en die hebben baat bij wijken die 
zwijgen. Dat is ondermijning. 

Soms staat er een inwoner op en gaat er tegenin. Dat zijn de helden die bondgenoten moeten 
worden van onze gemeente. Inwoners doen dat niet zonder risico’s. Nog geen paar maanden 
geleden werd iemand zijn deur uitgetrokken. Zijn auto werd in de fik gestoken, omdat hij opstond 
tegen deze kleine groep en zich niet wil laten gijzelen. 

Op dat moment hebben wij niet te maken met kattenkwaad van een paar jongens, maar een groot 
veiligheid en sociaal probleem, dat ik ondermijning noem. En zo moet de gemeente samen met 
uitvoerders het probleem aan vliegen en alle inwoners het gevoel geven dat wij zij aan zij staan met 
deze inwoners. Alleen samen krijgen wij ondermijning onder controle. 

Wij moeten af van het Wij-Zij cultuur die er heerst in deze wijken. Wij – zij denken is uiterst 
schadelijk en het brengt alleen maar ongelukken en ellende met zich mee voor onze samenleving. De 
gemeente moet zich enorm inzetten om dat te overstijgen. Want het wij-zij denken is altijd onjuist en 
ongenuanceerd. De gemeente moet voorop gaan tegen dat wij zij denken. Maar wij hebben 
voorbeelden gezien waar de gemeente niet overstijgend opereert. En daardoor bestaat de kans dat 
wij meegaan in de emotie en het wij-zij.

Een negatieve schoolervaring en minderwaardig zelfbeeld, faalangst, kansenongelijkheid en armoede 
veroorzaken een kloof in onze stad. En dat moet bij de kern aangepakt worden. Daarom is de PvdA 
blij dat het onderwijs, en dat zie ik niet overal terug, een onderdeel is geworden van de wijkaanpak. 
Hopelijk krijgen ze de tijd om hun rol binnen deze wijkaanpak goed te kunnen invullen. In het begin 
zullen wij veel extra informatie krijgen rondom ontwikkelingen in deze wijken, maar uiteindelijk gaat 
het erom dat onze partners zich medeverantwoordelijk voelen voor het probleem, gericht 
interventie pleegt en er bovenop blijft zitten ook als het lastig wordt. Met andere woorden, ga het 
nou gewoon doen. DOEN DOEN DOEN, zoals de burgemeester dat zei. Want ‘that’s de spirit’. 



Voorzitter. De overheid moet het vertrouwen hebben van alle inwoners van onze mooie stad. De 
kloof die nu ontstaat baart ons grote zorgen.. En daarom: wees hard als het moet, maar ook zacht 
waar het kan. Met andere woorden: creëer positieve rolmodellen in die wijken en zet ze in. Pak de 
negatieve rolmodellen kei, maar dan ook keihard aan. 

En het begint altijd bij contact. 

Geen connectie, geen correctie. Geen relatie, geen prestatie!

En daarom moet de focus ook liggen op hoe je ingangen creëert als gemeente in gemeenschappen 
en hoe je een bondgenoot wordt in plaats van, gezien worden als vijand. Zoals een goede leraar dat 
doet.

Voorzitter, nog even iets over FairPLay.

Gisteren heb ik contact gehad met het bestuur van FairPlay en ik ben blij te horen dat de gesprekken 
weer zijn opgepakt en er wordt gewerkt aan vertrouwen. Dank aan het college die hierin regie heeft 
gepakt en overstijgend heeft geopereerd. FairPlay Bestuur heeft gezegd dat het  gesprek van dinsdag 
als zeer positief werd gezien. Ik heb FairPLay gevraagd om niet de vijandelijkheid te kiezen en allerlei 
rechtszaken te beginnen. Kies voor die verbinding en wees als club een positief rolmodel. Dit zijn 
verenigingen of groepen die veel kunnen betekenen voor onze stad. Ook vanuit de wijkaanpak, de 
problematieken die ik eerder heb genoemd die er heersen in wijken waar zij een grote aanhang 
hebben. Kies ervoor om een bondgenoot te zijn van de gemeente en kies ervoor om die ingang te 
zijn. 

Geen slachtoffer, maar een bondgenoot!   

Link naar de motie:

Dank u wel. 

 

 


